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Psalm 26 vers: 8

8

Wat blijdschap smaakt mijn ziel,
Wanneer ik voor U kniel

In't huis, dat Gij U hebt gesticht!
Hoe lief heb ik Uw woning,

De tent, o Hemelkoning,

Die G', U ter eer, hebt opgericht!

Galaten 5:22-22
22 Maarde vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid,

geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Lukas15:4-7

4

Wat mens onder u, hebbende honderd schapen;
en een van die verliezende, verlaat niet de negen
en negentig in de woestijn, en gaat naar het
verlorene, totdat hij hetzelve vinde?

En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn
schouders, verblijd zijnde.

Johannes 15:9-11

9

10

Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik
ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde.

Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gjj in
Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden
Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

Filippenzen4:1-4

1

Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders,
mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den
Heere, geliefden!

Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat
zij eensgezind zijn in den Heere.

Psalm 92 vers: 2 en 8

2

't Voegt ons met blijde klanken,
Door 't voorbedachte lied,
Hem, die het al gebiedt,

Op harp en luit te danken.

Gij hebt door Uw vermogen,

O HEER, mijn hart verheugd;

Ik zal, verrukt van vreugd,

Uw grote daan verhogen.

11

3

En te huis komende, roept hij de vrienden en de
geburen samen, zeggende tot hen: Weest blijde
met mij; want ik heb mijn schaap gevonden, dat
verloren was.

Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in
den hemel over een zondaar, die zich bekeert,
meer dan over negen en negentig
rechtvaardigen, die de bekering niet van node
hebben.

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn
blijdschap in u blijve, en uw blijdschap vervuld
worde.

En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees
dezen vrouwen behulpzaam, die met mij
gestreden hebben in het Evangelie, ook met
Clemens, en de andere mijn medearbeiders,
welker namen zijn in het boek des levens.
Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom
zeg ik: Verblijdt u.

In hunne grijze dagen

Blijft hunne vreugd gewis;

Zij zullen, groen en fris,
Gewenste vruchten dragen;
Om met verheugde monden
Te roemen 't recht mijns Gods.
In Hem, mijn vaste rots,

Is 't onrecht nooit gevonden.
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Psalm 68 vers: 2

2

Maar 't vrome volk, in U verheugd,

Zal huppelen van zielevreugd,

Daar zij hun wens verkrijgen;

Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
Ten hoogsten toppunt stijgen.

Heft Gode blijde psalmen aan;
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;
Laat al wat leeft Hem eren;

Bereidt den weg, in Hem verblijd,

Die door de vlakke velden rijdt;

Zijn naam is HEER der heren.
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